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Jezus van Malderen zet boerderij te koop
nieuws

Het ziet er naar uit dat Malderen binnenkort zijn bekendste inwoner verliest. De
flamboyante landbouwer Wilfried Verdoodt, beter bekend als 'Jezus van Malderen', heeft
zijn boerderij in de Broekstraat te koop gezet. "Omdat het financieel niet meer leefbaar is.
Ik verlies binnenkort een deel van mijn pachtgronden en de prei is nog maar zelden goed
voor een topjaar. Ik wil samen met mijn zoon een boerderij overnemen en mij volop op de
melkveeteelt storten. Nu heb ik 40 koeien, ik wil er 120".
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Het ziet er naar uit dat Malderen binnenkort zijn bekendste inwoner verliest. De flamboyante
landbouwer Wilfried Verdoodt, beter bekend als 'Jezus van Malderen', heeft zijn boerderij in de
Broekstraat te koop gezet. "Omdat het financieel niet meer leefbaar is. Ik verlies binnenkort een deel
van mijn pachtgronden en de prei is nog maar zelden goed voor een topjaar. Ik wil samen met mijn
zoon een boerderij overnemen en mij volop op de melkveeteelt storten. Nu heb ik 40 koeien, ik wil
er 120".
Jezus van Malderen zette de deelgemeente van Londerzeel de voorbije jaren op de kaart met zijn
heroïsch boerenprotest tegen Europa, boerenkoersen, gedichten voor boeren en sinds kort zelfs een
zangcarrière. Sinds hij in 1995 van de Holstraat naar de Broekstraat verhuisde, zag hij de prijs van
vollegrondsgroenten stelselmatig achteruitgaan. "De oorzaak ligt bij de zachte winters en een
oververzadiging van de markt".
Nu hij volgend jaar door het verlopen van een aantal pachtovereenkomsten ook nog terugvalt van 55
op 33 hectare grond, vindt hij dat het tijd is om aan de toekomst te denken. "Het is niet de bedoeling
dat het gedaan is wanneer ik stop. Ik werk samen met mijn zoon David en hij wil nog verder boeren.
Ik ben zelf van plan om nog zeven jaar te werken voor mijn pensioen, maar daarna wil ik hem verder
blijven helpen zolang ik kan".
Daarom heeft Wilfried zijn boerderij sinds kort te koop gesteld voor de prijs van een miljoen euro.
Waar hij naar toe trekt, weet hij nog niet. "De bedoeling is dat ik mijn melkquotum van 400.000 liter
per jaar samenvoeg met dat van een andere boer wiens boerderij ik ga overnemen. Ik zou hier graag
volgende zomer weg zijn. Een boerderij verhuis je niet in twee dagen. Dat duurt zeker een half jaar".
"Het kan zijn dat ik naar West- of Oost-Vlaanderen trek, maar wie weet stoot ik op iets dichterbij.
Maar zelfs al zit ik in Oostende, ik zal nog altijd geregeld naar Malderen afzakken. Ik ben geboren
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en getogen in Malderen en zal dan ook altijd 'Jezus van Malderen' blijven. Ik wil hier ook in het
verenigingsleven blijven en de politiek blijven volgen. Ik zal daarvoor wel een oplossing vinden".
Voltijds bezig zijn met koeien schrikt Jezus allerminst af. "Ik heb in de loop der jaren genoeg
bewezen dat ik heel goed koeien kan fokken. Op heel wat prijskampen ben ik in de prijzen gevallen.
Het zit gewoon in mijn genen denk ik. Ik ben eigenlijk een echte koeienboer. Ik kan leven zonder
een vrouw, maar niet zonder koeien (lacht)".(KS)
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