Vlaams Paard viert erkenning als kwaliteitsras

nieuws

De vzw Vlaams Paard had woensdag in het stadhuis van Waregem alle reden tot feesten.
Want het Vlaams Paard, dat eeuwenlang hét trekpaard was in onze contreien, is nu ook
officieel erkend als rasdier. Het dier is bijna een eeuw lang verdwenen uit Vlaanderen,
maar in Noord-Amerika en Canada werd het al die tijd verder gekweekt. Pas in 1993

bracht Roger Talpe het Vlaams Paard over naar hier.
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De vzw Vlaams Paard had woensdag in het stadhuis van Waregem alle reden tot feesten. Want het
Vlaams Paard, dat eeuwenlang hét trekpaard was in onze contreien, is nu ook officieel erkend als
rasdier. Het dier is bijna een eeuw lang verdwenen uit Vlaanderen, maar in Noord-Amerika en
Canada werd het al die tijd verder gekweekt. Pas in 1993 bracht Roger Talpe het Vlaams Paard over
naar hier. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Minister-president Yves Leterme (CD&V) ondertekende op 21 juni 2005 het ministerieel besluit
waardoor het Vlaams Paard weer als kwaliteitsras wordt erkend. De gelijknamige vzw vierde
dinsdag tijdens een plechtigheid in het Waregems stadhuis dit historisch feit. Waregem nam in 1997
het peterschap op zich voor de bescherming en revival van deze viervoeter.

Het Vlaams Paard is eeuwenlang hét trekpaard geweest dat zeker ook in het buitenland veel bijval
genoot. Koningen, edellieden en ridders hadden dit paardenras graag in hun stallingen. Voor de
Vlaamse landbouwers was het misschien wel het beste trekdier ooit. In het laatste kwart van de
negentiende eeuw raakte het Vlaams Paard uit de belangstelling. Maar in Noord-Amerika en Canada
zorgden Vlaamse emigranten en enthousiaste fokkers dat het paard niet helemaal verdween. Vooral
de Amish waren onder de indruk van het paard en hielden het raszuiver.

In 1983 werd opnieuw de omgekeerde beweging gemaakt. Dankzij het initiatief van paardenfokker
Roger Talpe uit Komen werd het Vlaams Paard opnieuw in Vlaanderen geintroduceerd. Meteen
werd ook een vereniging opgericht: vzw Vlaams Paard. De leden en de stad Waregem ijverden
jarenlang voor de officiéle erkenning van het ras.

Meer informatie: Vlaams Paard vzw

Lees ook: Zo gezegd: Jan De Boitselier: "Is Belgisch trekpaard geen cultureel erfgoed?"
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