Jezus van Malderen vindt uitgever voor

dichtbundel

nieuws

Precies een jaar nadat een oproep verscheen aan alle boeren en boerinnen om in de pen te
kruipen, is de gedichtenbundel "Verzen van te lande' een feit. "We hebben meer dan 400
inzendingen ontvangen, waarvan er 63 werden geselecteerd die geschreven werden door in
totaal 23 auteurs", zegt Jezus van Malderen, die zelf acht gedichten voor zijn rekening
neemt. De officiéle voorstelling van de gedichtenbundel vindt eind oktober plaats, daarna

gaat Jezus het werk signeren tijdens de Antwerpse boekenbeurs.
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Precies een jaar nadat een oproep verscheen aan alle boeren en boerinnen om in de pen te kruipen, is
de gedichtenbundel 'Verzen van te lande' een feit. "We hebben meer dan 400 inzendingen ontvangen,
waarvan er 63 werden geselecteerd die geschreven werden door in totaal 23 auteurs”, zegt Jezus van
Malderen, die zelf acht gedichten voor zijn rekening neemt. De officiéle voorstelling van het boek
vindt eind oktober plaats, daarna gaat Jezus het werk signeren tijdens de Antwerpse boekenbeurs.
Wilfried Verdoodt, beter bekend als Jezus van Malderen, liep al langer met het idee rond van een
poéziebundel van en over boeren. "Toen we voor het eerst het kampioenschap wielrennen voor
boeren organiseerden, riepen sommigen dat boeren tot niet veel meer in staat zijn dan hard op de
pedalen te duwen. Dat motiveerde me om iets met poézie te doen". Boeren en boerinnen mochten
hun gevoelens blootleggen. "Alle aspecten van de boerenstiel mochten daarbij aan bod komen. Een
deskundige jury heeft de beste gedichten eruit gepikt. Het zijn er uiteindelijk 63 geworden. De
opbrengst van het project gaat naar een ontwikkelingsproject in de Derde Wereld".

Jezus is als samensteller zeer te spreken over het resultaat. "Ik heb ze allemaal gelezen en het is
gewoon prachtig. Dit is volgens mij een wereldprimeur in de boerenstiel". Jezus is zelf met acht
gedichten ook goed vertegenwoordigd. I'Misverstand' is mijn favoriet. Ik heb dat geschreven voor
Herman Brusselmans, en dat in zijn stijl. Ik heb het hem al voorgelezen en hij vond het geweldig".
Jezus heeft trouwens grote plannen: hij wil volgend jaar een dichtbundel met enkel eigen werk en
foto's uitgeven.

Bij de eerste uitgever die Jezus contacteerde, ving de bekende melkveehouder bot. Niet kwalitatief

hoogstaand genoeg, luidde het verdict. Bij uitgever De Eecloonaar had de dichtende boer meer



geluk. Die uitgeverij is nochtans vooral gekend om zijn wielerboeken. "Ik ben echter nooit vies
geweest van andere projecten die enige levensvatbaarheid vertonen", zegt Michel De Sutter. "Dat de
Boerenbond en Landelijke Gilden mee hun schouders zetten onder dit project, heeft me definitief
over de streep getrokken".(KS)

Meer informatie: "Verzen van te lande’ telt 112 bladzijden. Op 26 oktober ligt de bundel in de
winkel aan 17 euro. Voor wie vooraf betaalt en het boek thuis in de bus wil krijgen, kost het slechts
14 euro. Betalen kan op rekeningnummer 442-9681141-86 van De Eecloonaar met vermelding

(verzenl.
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